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KERKDIENSTEN   Hervormd Diever-Dwingeloo 
 
 
Zondag 7 september 10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
     Dienst in Dwingeloo 
 
Zondag 14 september 10.00 uur Ds. J. Klop uit Zeewolde 
     Dienst in Diever 
 
Zondag 21 september 10.00 uur Mw. A. van der Bunt uit Beilen 
     Dienst in Dwingeloo 
 
Zondag 28 september 10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
   Vredeszondag   Dienst in Diever 
 
 
 
 
 
Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



In de omgang   WOORD en DAAD (I) 
 
Over de Bijbelse samenhang tussen woorden en daden 
 
“Geen woorden, maar da-a-den”, zo schalt het Feyenoord-legioen.  
En na afloop van de feestelijkheden is er vaak een aantal ‘supporters’ die de 
daad bij het gezongen lied voegen. Ze richten grote schade aan door flinke 
vernielingen. Ze doen dingen die het daglicht niet kunnen verdragen en waar 
ze dus naderhand ook niet op aangesproken willen worden. 
 
Tot in de taal wordt duidelijk hoe we met elkaar omgaan. De taal is de levende 
weerslag van ons laten en doen. Het voorbeeld uit de inleiding geeft aan hoe in 
onze samenleving woorden en daden gescheiden zijn. Of het nu gaat om 
‘supporters’ van Feyenoord, Ajax, Liverpool of AA-Gent. Geen woorden, maar 
daden. Geen oudewijvenpraat, maar manhaftig optreden. In voetbal gaat het 
dus om daden. Maar in bijvoorbeeld vergaderingen (en wie van ons hoort daar 
vandaag de dag niet in geschoold te zijn?) gaat het allereerst om woorden. Het 
bijbels taalgebruik leert ons dat het hier gaat om een valse tegenstelling. 
 
Zeggen en doen 
 
In dit eerst van een reeks artikelen wil ik ons taalgebruik leggen naast het 
taalgebruik van het bijbels Hebreeuws. In het bijzonder kijk ik naar de 
samenhang van ‘zeggen en doen’. De vraag die ik me stel: wat is de bijbels 
theologische samenhang tussen woorden en daden? 
 
Wanneer in het Hebreeuws wordt aangegeven wat iemand doet, dan wordt het 
werkwoord ‘dabar’ gebruikt. Maar hetzelfde werkwoord wordt ook gebruikt om 
aan te geven wat iemand zegt. Zeggen en doen is in de bijbelse leefwereld 
blijkbaar onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er zijn wel andere werkwoorden 
die met ‘spreken’ te maken hebben of met ‘doen’, maar het is opvallend dat juist 
het werkwoord dabar beide werkwoorden in één werkwoord samenvat. Het gaat 
hier om een centrale bijbelse notie. Voordat we naar verschillende voorbeelden 
kijken die dit duidelijk maken, krijgen we daarom eerst een kort overzicht. 
 
Vier bijbelse kernbegrippen 
 
Voor mij is het Frans Breukelman geweest die dit het eerst duidelijk heeft 
gemaakt. In zijn Bijbelse Theologie onderscheidt hij vier begrippen die ten 
grondslag liggen aan het bijbelse denken. Dat zijn: ‘namen’, ‘woorden’, ‘dagen’ 
en ‘de aarde onder de hemel’.  
 
 
 
 



Vanuit deze vier kernbegrippen is het mogelijk om het geheel van de structuur 
van de bijbelse theologie te tekenen. 
 
(wordt vervolgd)      
       Ds. Daan Bargerbos 
 
Bij de komende diensten  
Het oecumenisch leesrooster geeft voor de komende zondag de volgende 
lezingen aan: 
 
 Zondag 7 september, 12e zondag van de zomer 
 Deuteronomium 30,15-20; Psalm 1; Lucas 14,25-33 
 
 Zondag 14 september, 13e zondag van de zomer 
 Exodus 32,7-14; Psalm 51; Lucas 15,1-10 
  
 Zondag 21 september, 1e zondag van de herfst 
 Amos 8,4-7; psalm 138; Lucas 16,1-(8)17 
 
 Zondag 28 september, 2e zondag van de herfst 
 Amos 6,1-10; Psalm 146; Lucas 16,19-31 
 
In de dienst van 7 september nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers 
en wordt de nieuwe kerkrentmeester voorgesteld. Verderop in dit kerkblad leest 
u hierover meer informatie. 
Na de dienst van 14 september is de picknick in Diever. Hierover zijn we al 
geïnformeerd in het vorige kerkblad. 
De dienst van 28 september wordt mee gekleurd door de Vredesweek. 
 
Zondag 28 september: Vredeszondag  
In deze viering zullen we stilstaan bij het thema van de vredesweek van dit jaar: 
‘Niets doen is geen optie.’ Wanneer we geconfronteerd worden met onrecht en 
uitsluiting kunnen we niet wegkijken. We moeten actief verbinding zoeken, 
bruggen bouwen en mensen erkennen in hun volledige menselijkheid. Want 
vrede vraagt om actie: dus maak, bouw, pleit, doe, eis vrede. Dus stel jezelf en 
anderen de vraag ‘Wat doe jij?’ voor vrede. We zullen creatief om moeten 
durven gaan met de mogelijkheden de we hebben. 
Van harte welkom! 
     ds Daan Bargerbos en diaconie 
 
Zin in de ouderdom 
In de zomerperiode zijn we doorgegaan met de gesprekskring met de titel ‘zin 
in de ouderdom’. Het gesprek cirkelt steeds om vragen als: welke zin kan ik 
vinden in de ouderdom? Hoe kan ik zin maken of krijgen in mijn ouderdom? De 



gesprekken ontvouwen zich naar aanleiding van teksten rondom ouderdom: 
heel diverse poëzie, maar ook wat meer beschouwende teksten van de klinisch 
psycholoog, theoloog en filosoof Herman Andriessen bijvoorbeeld. De komende 
keer zal ook meer gebruik worden gemaakt van beeldmateriaal. De deelnemers 
delen waardoor ze worden bemoedigd, waar ze tegen aan lopen, waarmee ze 
verder kunnen. Het is elke keer weer een waardevolle bijeenkomst. 
Ook zin om mee te doen? Meld u zich dan bij mij aan, zodat ik ongeveer weet 
hoeveel kopietjes ik van alles mee kan nemen, en bekend is voor hoeveel 
mensen we koffie en thee kunnen maken.  
De eerstvolgende bijeenkomst is gepland op woensdagmorgen 24 september 
van 10.00-11.30 uur. We komen bij elkaar in de Nicolaaskerk in Dwingeloo. 
    
       ds. Daan Bargerbos 
 
VAN DE KERKENRAAD 
 
Afscheid en benoeming 
Op zondag 7 september nemen een aantal ambtsdragers afscheid: Greet 
Oosterveld, ouderling; Thom Oosterloo, diaken; en Roelof Bolding, ouderling 
kerkrentmeester. Peter Klapwijk zal benoemd worden als kerkrentmeester. U 
bent van harte welkom bij deze bijzondere dienst!  
 
Welkom nieuw ingekomen gemeenteleden 
Op zondag 5 oktober is er na de dienst in de Nicolaaskerk voor nieuwe 
gemeenteleden de gelegenheid om, onder het genot van een kopje koffie of 
thee, kennis met elkaar te maken. Het is een mooi moment om elkaar te 
ontmoeten en van gedachten te wisselen over onze kerk en onze beide dorpen. 
Wij laten u graag zien hoe wij ons inzetten een betrokken en uitnodigende 
gemeente te zijn, met ontmoeting, bezinning en inspiratie. Alle in de afgelopen 
periode nieuw-ingekomen gemeenteleden ontvangen binnenkort een 
persoonlijke uitnodiging. En woont u hier al langer, wilt u kennis maken of nog 
meer weten over onze gemeente: ook u bent van harte uitgenodigd! 
 
       Peter Sminia, scriba  
 
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
        
Toelichting jaarrekening 2024 
2024 was het eerste jaar dat we ook in financiële zin één gemeente waren. Dat 
was even wennen voor ons als kerkrentmeesters. Een grotere gemeente 
betekent een groter aantal leden om mee te communiceren en ook grotere 
getallen: hogere opbrengsten en hogere kosten. Daar moet je weer even gevoel 
bij krijgen! De spannende vraag is dan natuurlijk: lukt het ons om ook in 
financiële zin ons schip op koers te houden? Blijven de opbrengsten een beetje 



op peil en lopen de kosten niet teveel op? Daar zal ik u betreffende 2024 een 
globaal overzicht van geven. 
Allereerst kan ik u melden dat we een solide basis hebben: we hebben een 
stevig eigen vermogen, een mooie spaarpot, wat betekent dat we tegen een 
stootje kunnen. We kunnen het hebben dat we enkele jaren verlies lijden, maar 
dat mag natuurlijk niet teveel oplopen. De bedoeling is dat we het geld dat we 
elk jaar uitgeven ook met elkaar opbrengen. Dat is wel een uitdaging!  
Laat me u even meenemen naar de opbrengsten die we kunnen gebruiken voor 
ons ‘gemeente-zijn’. Dat zijn allereerst de pachtopbrengsten van onze 
landerijen en de opbrengsten van het gebruik van onze kerkgebouwen voor bv 
begrafenissen.  We ontvangen daarnaast rente op onze spaartegoeden en 
tenslotte is er het zogenaamde ‘levende geld’: het geld wat u met elkaar bijeen 
hebt gebracht via de actie Kerkbalans, giften en collectes en abonnementen op 
de kerkbodes.  Het totaalbedrag voor ‘gemeente-zijn’ was in 2024 € 155.000. 
Dat is € 5000 minder dan in 2023, maar wel € 15.000 meer dan we hadden 
begroot. Dus zijn we zeker blij met deze opbrengst! Met name de rente-
opbrengsten en de opbrengsten van onze kerkgebouwen waren hoger dan 
verwacht. De opbrengst ‘levend geld’ 
 

 
 
Aan de uitgavenkant is de post ‘pastoraat’ de grootste. Die is lager dan begroot, 
omdat is afgesproken dat de kosten van ons project ‘Ontmoeten’ in zijn geheel 
gedragen zullen worden door de Diaconie. De post ‘Beheer’ is wat hoger dan 
begroot omdat er nog kosten van het samengaan van de beide gemeentes in 
2024 werden betaald. Die samengaan-kosten waren in 2023 nog aanzienlijk, 
vandaar dat ‘beheer’ toen hoger was. Onder ‘overige kosten’ vallen bijvoorbeeld 
afschrijvingen, de afdrachten aan de landelijke kerk en de kosten van kerkelijke 

Overzicht opbrengsten en kosten 'gemeente-zijn'
Begroot Gerealiseerd

B2025 B2024 R2024 R2023
Pacht en gebruik kerkgebouwen 37.000         29.200         38.906         37.481         
Renteopbrengsten 24.600         19.500         24.544         22.199         
Levend geld 94.000         91.000         91.744         100.844      
Totaal baten 155.600      139.700      155.194      160.524      

Kosten gebruik kerkgebouwen 34.100         38.600         38.433         46.326         
Pastoraat 92.800         95.500         85.530         87.371         
Beheer, admin en archief 25.000         22.000         26.412         34.865         
Overig 31.700         26.900         36.303         32.905         
Totaal lasten 183.600      183.000      186.678      201.467      

Totaal resultaat -28.000       -43.300       -31.484       -40.943       



activiteiten waaronder de kerkdiensten. Die laatste twee waren hoger dan in 
2023 en hoger dan begroot. Daarom viel de post ‘Overig’ een beetje tegen in 
2024. Tenslotte is de post ‘gebruik kerkgebouwen’ een belangrijke. U moet bij 
die kosten denken aan b.v. energiekosten en kosten van verzekeringen. Samen 
was dat afgelopen jaar ruim € 38.000, zoals ook begroot. Dit was ruim € 7.000 
lager dan in 2023 met name door lagere energiekosten. Naast de kosten van 
gebruik van de kerkgebouwen zijn er ook onderhoudskosten van de gebouwen. 
Die zijn niet opgenomen in bovengenoemd staatje. Het onderhouden van de 
kerkgebouwen behoort ook tot het takenpakket van de kerkrentmeesters, maar 
we vinden het belangrijk om een helder onderscheid te maken tussen kosten 
en opbrengsten van ‘gemeente-zijn' en kosten en opbrengsten van het 
onderhouden van onze gebouwen. Op dat laatste kom ik in de volgende 
kerkbode terug. 
De totale kosten voor het ‘gemeente-zijn’ bedroegen in 2024 € 186.700 en zijn 
tov 2023 met € 15.000 gedaald. Wanneer we de opbrengsten en kosten van 
‘gemeente-zijn’ dan naast elkaar leggen, dan komen we over 2024 tot een 
verlies van ruim € 31.000. Dat is een kleiner verlies dan waar we op hadden 
gerekend, maar wel stevig. Voor de nabije toekomst hebben we daarom de 
opdracht om zowel naar de opbrengsten als naar de kosten van het ‘gemeente-
zijn’ te kijken. Is het wellicht mogelijk om meer rendement uit ons vermogen te 
halen? En anderzijds: zijn er kostenposten die omlaag kunnen? Ideeën van uw 
kant zijn natuurlijk zeer welkom. 
Wilt u meer weten over het jaarverslag van onze gemeente: de cijfers liggen ter 
inzage bij de penningmeester thuis. U kunt telefonisch of per email een afspraak 
maken. (06-5376 8086 of administratie@hervormddieverdwingeloo.nl).  
    
   Namens het CvK, George de Roo, penningmeester. 
 
Collecte CvK september 
In september zijn de collectes van het CvK bestemd voor het dekken van de 
kosten van bijzondere erediensten. Zo maakt u het mogelijk dat er een mooie 
kleurige orde van dienst wordt gedrukt of dat er medewerking kan worden 
gevraagd van een koor of speciale muzikanten. 
 
WERKGROEP BEZINNING EN INSPIRATIE 
 
Activiteiten van de werkgroep bezinning en inspiratie 
Elke tweede woensdagavond van de maand is er weer een 
meditatiebijeenkomst. De volgende meditatieavonden zijn op:  
 
Woensdag 8 oktober om 19.30 uur in de Nicolaaskerk, een meditatie met 
klankschalen begeleid door Hennie Zoer. 
Woensdag 12 november om 19.30 uur in de Nicolaaskerk  
Woensdag 14 januari om 19.30 uur in de Nicolaaskerk 

mailto:administratie@hervormddieverdwingeloo.nl


Woensdag 11 februari om 19.30 uur in de Pancratiuskerk, een meditatie met 
klankschalen begeleid door Hennie Zoer 
Woensdag 11 maart om 19.30 uur in de Pancratiuskerk, een loopmeditatie 
Woensdag 8 april om 19.30 uur in de Pancratiuskerk. 
 
De meditatie duurt ongeveer een uur. Na afloop is het mogelijk even na te 
praten onder het genot van een kopje thee. Iedereen die behoefte heeft aan 
stilte - of een poosje stil wil zijn in één van onze mooie eeuwenoude kerken - is 
van harte welkom. Wij nodigen je van harte uit. Als je interesse hebt kun je je 
opgeven  bij: Immy Zuidema telefoon: 0521 -590089 en mail: 
immy.zuidema@home.nl of bij Jacomijn Coumou: telefoon: 0521-593919 en 
mail: jacominacoumou@gmail.com 
 
COLLECTEN 
Opbrengst collectes via collectezakken en de GIVT-app.  
 

Zondag  Diaconie*  Kerkr.  3e col.  Doelen  

 29 juni € 200,50 € 70   D: Hospice Meppel 
K: lokaal jeugdwerk 

 6 juli € 162,35 € 97  € 131,20 D: Vluchtelingenwerk 
K: Lokaal jeugdwerk 
3e: Noodhulp Gaza 

 13 juli € 128,70 €  55,10   D: St. Zonnebloem 
K: PKN jeugdwerk 

 20 juli € 213,70 € 41,10   D: Chagos 
K: PKN jeugdwerk 

 27 juli € 152,70 € 125,10  D: Darsilami 
K: PKN jeugdwerk 

 3 augustus € 153,- € 93,50 € 49,- D: Siloam 
K: Kerkdienst gemist 
K: Kerkdienst gemist 

 10 augustus € 297,60 € 118,-  D: 2e Kans kleding Westerveld 
K: kosten oogstdienst 

 17 augustus € 180,05 € 68,15  D: St. Effatha 
K: Kerkdienst gemist 

 24 augustus € 51,90 € 45,10  D: UMCG Pastoraat Groningen 
K: Kerkdienst gemist 

 * inclusief giften via de bankrekening.  
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U kunt de collectes voor de diaconie overmaken op  de 
rekening van de diaconie: Diac. Herv. gem. Diever-
Dwingeloo NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding 
van “Collecte Diaconie”.  
De bijdrage voor de kerkrentmeesters collecte kunt u 
overmaken op de bankrekening van het college van 
kerkrentmeesters:     CVK Herv. Gem. Diever-Dwingeloo  
NL94 RABO 0373 7184 11 onder vermelding van 
“Collecte CVK”.   Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-
code met uw smartphone, hierbij is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e voor 
de kerkrentmeesters. U kunt ook een 3e collecte toevoegen voor de 
uitgangscollecte. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk 
geven.  
 
COLLECTEN 
 
Zondag 7 september: Chagos 
Ons gezamenlijke project met de Brug-Es kerk en Kapel Leggeloo. Het Endulen 
ziekenhuis in Tanzania. Het enige ziekenhuis voor de nomadenstam de Masaï. 
Wilt u het verhaal op uw gemak nog eens lezen: www.stichtingchagos.nl 
 
Zondag 7 september: uitgangscollecte: Kerk in Actie: Noodhulp Oekraïne 
Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en 
elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraïne gooide het leven en de 
toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met 
kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de 
oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen en 
gezinnen voedsel, tijdelijk onderdak en psychosociale ondersteuning.  
 
Zondag 14 september: Kick4Life 
Kick4Life F.C. is een unieke voetbalclub gevestigd in Lesotho, een koninkrijk 
omringt door Zuid-Afrika. Als liefdadigheidsinstelling en sociale onderneming 
zet deze organisatie zich in om de levens van kwetsbare jongeren in Lesotho 
te veranderen zodat jongeren uitzicht hebben op een goede toekomst. Dit doet 
Kick4Livedoor middel van een breed scala aan sociale ontwikkelingsactiviteiten 
gericht op gezondheidszorg, onderwijs en ondersteuning voor een duurzaam 
levensonderhoud. Wim en Willie Klaassen zijn nauw betrokken bij deze 
organisatie. Wim gaat zeer binnenkort hier weer naar toe. En hoopt dan een 
mooie donatie mee te kunnen nemen. Afgelopen jaar zijn er shirts voor de club 
verzameld. En geld om het in Afrika te krijgen. Een hele onderneming. 
 
Zondag 21 september: Vredesweek PAX : niets doen is geen optie! 
De afgelopen week stond in het teken van de vrede: Maar uw hulp is hard nodig. 
Lees de vredeskrant of kijk  online: www.paxvoorvrede.nl. Vrede is nooit af. De 
wereld staat in brand. 



Zondag 28 september: Fonds Slachtofferhulp. 
Slachtofferhulp zet zich als onafhankelijke maatschappelijke organisatie al 
meer dan 30 jaar in voor slachtoffers in Nederland. Het doel is dat alle 
slachtoffers na een traumatische ervaring de juiste hulp ontvangen, zodat zij 
daarna, op basis van eigen veerkracht, een leven kunnen leiden dat niet in het 
teken staat van slachtofferschap. Het fonds heeft programma’s voor 
slachtoffers van geweldsmisdrijven, kindermishandeling, medische incidenten, 
seksueel geweld, verkeersongelukken en noodhulp.   
 
Uitnodiging voor de gezamenlijke picknick  
Lieve gemeenteleden, 
Op zondag 14 september willen we na de kerkdienst graag samen genieten van 
een gezellige picknick! We beginnen na de dienst eerst met koffie, en daarna 
gaan we aan tafel voor de picknick. 
Iedereen neemt iets lekkers mee om te delen. Om te voorkomen dat we straks 
allemaal met komkommersoep zitten, ligt er zondag een intekenlijst achterin de 
kerk. Daar kun je je naam opschrijven welk, gerecht je meeneemt en met 
hoeveel personen je komt. 
Locatie: Als het weer het toelaat, worden we hartelijk ontvangen in de tuin van 
Lia en Jan Fondse, Peperstraat 15 in Diever, waar we heerlijk buiten kunnen 
zitten. Bij minder goed weer verplaatsen we de picknick naar de kerk. 
Praktisch: neem zelf je bord, bestek en beker/glas mee. 
Heb je de intekenlijst gemist? Geen probleem! Dan kun je je aanmelden, tot 12 
september, bij Martha Pluim (06-552 551 22). 
Zoals jullie weten: samen eten is altijd gezellig én verbindend. We hopen dan 
ook op een mooie opkomst. 
 
  Hartelijke groet, Ina Grit, Marieke den Ouden en Martha Pluim 
 
Uitnodiging Verjaorsvesite 80 + 
woensdag 17 September 2025 van 10.00 tot 12.00 uur in Over Entinghe 
Bent u 80+ en net jarig geweest of moet u nog jarig worden? 
De diaconie van de Nicolaaskerk nodigt u graag net als voorgaande jaren uit 
voor een gezellige morgen in het dorpshuis Over Entinghe  Sommigen vinden 
het heerlijk, jarig zijn met de nodige ‘verjaorsvesite’, anderen zeggen dat ze het 
graag rustig houden. Maar zou het niet leuk zijn om niet thuis, maar in het 
dorpshuis Over Entinghe je verjaardag te vieren met alle mensen van 80 jaar 
en ouder uit ons mooie dorp Dwingeloo?   
We willen graag alle Dwingelers van 80+ bereiken. Ons Verjaorsvesite 80+  is 
uitdrukkelijk niet alléén bedoeld voor kerkleden, maar bestemd voor alle 
Dwingelers van 80 jaar en ouder. Gewoon, gezellig met elkaar, met wat lekkers 
bij de koffie, een hapje en een drankje. Het wordt een gezellige morgen. Ter 
verhoging van de feestelijkheid zullen ds.  Daan Bargerbos en Mw. Drs. Gerry 
Kasper van de partij zijn en zorgen voor een muzikale omlijsting.  



Iedereen is welkom, niet alleen kerkleden maar alle oudere dorpsgenoten. Wij 
willen niet alleen een kerk zijn in het dorp maar vooral ook vóór het dorp. Om 
zoveel mogelijk 80+ers te bereiken is uw hulp nodig. Geef deze ‘vesite’ ook door 
aan vrienden , kennissen, buren… 
Wel is het goed dat de verjaardagsgasten zich even aanmelden, vooral 
met het oog op de boodschappen.  
Uiterste datum aanmelden is zaterdag 13 september!                        
Aanmelden kan bij: Ina Grit 06 34863537, Willie Klaassen 06 13811649 en 
Marjan Ike 06 54995884  
 
Koffiedrinken bij “De Brink” 
Op zondag 21 september kunnen belangstellenden na de dienst in de 
Nicolaaskerk weer samen een kopje koffie drinken in het “Grand Café De Brink” 
waar voor ons in de serre is gereserveerd. We hopen dan weer op een mooie 
opkomst en een gezellig samenzijn. 
       Coby en Jacomijn 
 
Melding van ziekte en overlijden 
We zijn niet altijd op de hoogte van ziekte en/of overlijden van gemeenteleden 
of mensen die de kerk een warm hart toedragen. We vragen u daarom dit door 
te geven aan ds. Daan Bargerbos, of aan iemand van de kerkenraad, zodat we 
er aandacht aan kunnen besteden. 
 
Voor een kerkelijk afscheid van een overledene, kunt u contact opnemen met 
een van de volgende personen: 
Ds. D. Bargerbos 
Drs. Mw. G. Kaspers-Holwerda 
Mw. R.A. Mulder, mulder.annie@gmail.com, 06-51064884 
 
Vervoer Diever-Dwingeloo 
Wanneer u graag naar de kerk zou willen, maar dat lukt niet omdat u minder 
mobiel bent, dan halen we u graag en brengen u natuurlijk weer thuis! Het kan 
naar de kerk in Diever en ook naar de kerk in Dwingeloo! Laat het ons weten, u 
kunt bellen met Martha Pluim, mobiel 06 55255122. 
 
BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES 
 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk inleveren bij email: 
kerkblad@hervormddieverdwingeloo.nl 
De volgende Samenspraak verschijnt op: 3 oktober, 31 oktober en 5 december   
2025. 
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AGENDA 
 

Datum  Tijdstip Activiteit 

2 september 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

3 september 10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

9 september 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

12 september  10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

13 september 10.00-17.00 Open Monumentendag Pancratiuskerk 

14 september 11.30-  Picknick na de dienst in Diever 

16 september 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

17 september  10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

17 september 10.00-12.00 Verjaorsvesite 80 + in Over Entinghe 

23 september 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

24 september  10.00-11.30 “Zin in Ouderdom”, Nicolaaskerk 

26 september  10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

30 september 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

 
Bijbelleesrooster 
 
zondag  31 augustus  Lucas 14, 1-14 
maandag 1 september  Lucas 14, 15-24  
dinsdag  2 september  Lucas 14, 25-35 
woensdag 3 september  Psalm 33  
donderdag 4 september  Deuteronomium 29, 1-14  
vrijdag   5 september  Deuteronomium 29, 15-28 
zaterdag 6 september  Deuteronomium 30, 1-10 
 
zondag  7 september  Deuteronomium 30, 11-20 
maandag 8 september  Deuteronomium 31, 1-8 
dinsdag  9 september  Deuteronomium 31, 9-18 
woensdag 10 september  Deuteronomium 31, 19-29  
donderdag 11 september  Psalm 74 
vrijdag   12 september  Deuteronomium 31, 30 – 32, 14 
zaterdag 13 september  Deuteronomium 32, 15-25 
 
zondag  14 september  Deuteronomium 32, 25 - 35  
maandag 15 september  Deuteronomium 32, 36-44 
dinsdag  16 september  Deuteronomium 32, 45-52 
woensdag 17 september  Psalm 148 
donderdag 18 september  Lucas 15, 1-10 
vrijdag   19 september  Lucas 15, 11-20a 
zaterdag 20 september  Lucas 15, 20b-32 



 
zondag  21 september  Lucas 16, 1-9 
maandag 22 september  Lucas 16, 10-18 
dinsdag  23 september  Psalm 38 
woensdag 24 september  Deuteronomium 33, 1-7 
donderdag 25 september  Deuteronomium 33, 8-12 
vrijdag   26 september  Deuteronomium 33, 12-21 
zaterdag 27 september  Deuteronomium 33, 22-29 
 
zondag  28 september  Lucas 16, 19-31 
maandag 29 september  Deuteronomium 34, 1-12 
dinsdag  30 september  Psalm 127, 1-5 
woensdag 1 oktober  Habakuk 1, 1-11 
donderdag 2 oktober  Habakuk 1, 12 – 2, 4 
vrijdag   3 oktober  Habakuk 2, 5-20 
zaterdag 4 oktober  Habakuk 3, 1-19 
 
 
 


